
1.     Een       kerk     als       hof,    een    welkom-thuis

waar  lief-de leeft, vol-harding huist;    geen mens al-leen,

geen kind ge -mist      als geestkracht doorslag – gevend    is.
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Lied van het kerkasiel

Dichtbij en ver, van overal
staan mensen op, het diepe dal
Van onrecht hoopvol te weerstaan
Echt sámen-leven aan te gaan.

De kind’ren van de rekening
zij leven in een mengeling
van vragen ‘mag ik hier wel zijn’:
ís mens’lijkheid hier echt of schijn?’

Een veilig thuis, een morgen lacht
wanneer vanuit de Geest gedacht:
Jij, nieuwe naaste, warm omarmd
zo grenzeloos vanuit het hart.

Zo krachtig, kwetsbaar en zowaar
Groeit trouw en liefde aan elkaar
Dit antwoord, mens’lijk, frank en vrij,
Want God voor allen, jou en mij.
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