
Lied kerkasiel Kampen (Open Hof) 
 
 Melodie: Lied 756 LB – Laat komen Heer, Uw Rijk 
 
 
1. Veilig in kerkasiel, 
waar liefde, hoop, geloof 
zoveel mensen bezielt 
– voor angst en dreiging doof! 
 
2. Speelbal van politiek 
waar het om stemmen gaat, 
dat het bestaan verziekt 
en diepe wonden slaat. 
 
3. Voel je je ongewenst, 
noemt men je ‘illegaal’, 
je bent Gods kind, – Gods mens 
zev’ntig maal zeven maal… (*) 
 
4. Weet je gedragen door 
de kring van mensen die 
– gedreven door Gods Woord 
jullie als broeders(**) zien. 
 
 
 (*) ZEVEN is het getal der volheid. Zie o.a. C.J. Labuschagne – Vertellen met getallen, 
 Zoetermeer – 1992, p. 32vv. 
 Zie ook de tekst Matteus 18 vers 21, waar ‘70 maal 7’ staat voor: eindeloos / onbeperkt 
 
 (**) Hier is (vanwege het aantal lettergrepen van ‘broeders en zusters’) gekozen voor de 
 Bijbelse term ‘broeders’ (zie m.n. Paulus’ brieven). Niet ongewoon in een tijdperk met duidelijk 
 masculiene dominantie. Maar het moge duidelijk zijn dat beide geslachten (en alles 
 daartussen…) bedoeld is. 


