Babayants

In het zachte ochtendlicht

In een kerk zonder gevaar

Zit een gezin te luisteren

De stilte van een kerkelijk jaar
Gonst het door de banken

Een verhaal dat je wel weet

In de warmte van dit heilig huis

Ademt hoop en zijn zij thuis

O, laat het dak van stil gebed

Hun schuilplaats zijn, hun zachte plek
Muziek helpt bij het woord

Als een smeekbede, goed gehoord
Moge rede komen en de tijd verslaan
Hoe zwaar hun weg ook is gegaan

Hoe zwaar hun weg ook is gegaan

De wind buiten draagt duizend vragen
De muren binnen houden hen bijeen

Ze zingen zacht in hun eigen taal
Woorden die troosten, dragen, genezen
Een jaar in cirkels van wachten en zorgen
Maar ook in kleine momenten van licht
Waar kinderen lachen onder kaarsen

En hoop zich in de stilte richt.

O, laat het dak van stil gebed

Hun schuilplaats zijn, hun zachte plek
Muziek helpt bij het woord

Als een smeekbede, goed gehoord
Moge rede komen en de tijd verslaan
Hoe zwaar hun weg ook is gegaan

Hoe zwaar hun weg ook is gegaan

Solo

In de nachten klinkt een oude zang
Vol versierde tonen, diep en lang
De muziek weeft lijnen door hun verhaal

Een reis, een droom, een ideaal

O, laat het dak van stil gebed
Hun schuilplaats zijn, hun zachte plek
O, laat het dak van stil gebed
Hun schuilplaats zijn, hun zachte plek
O, laat het dak van stil gebed

Hun schuilplaats zijn, hun zachte plek

Moge rede komen en de tijd verslaan
Hoe zwaar hun weg ook is gegaan
Moge deuren opengaan

Dat zij in vrijheid verder gaan
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